De natuurlijke kapper

tekst : W. Kerkhof, muziek : W. Kerkhof

Hij ziet een volle haardos daar gaat hij aan beginnen

Met hem valt niet te spotten van hem valt niets te winnen

En elke nacht opnieuw knipt hij een heel klein stukje

Eerst merk je het nog niet het is maar zo'n klein plukje

Maar scherper dan een mes, een schaar, een hark, tondeuse
Als hij aan je hoofd begint is er geen andere keuze

Steeds grotere happen, het Natuurlijke Kappen
Hij doet het steeds rapper
Pas toch op voor de Natuurlijke Kapper

Dan sta je voor de spiegel, he zeg is dat een inham?

Je denkt dat ziet geen mens als ik er overheen kam

Maar je vrienden uit de buurt zeggen joh wat let je

Je bent nu toch al bijna kaal, neem toch een toupetje
Gewoon de kapper die kost geld, maar deze die werkt gratis
Er helpt geen lieve moeder aan omdat het al te laat is

refr.
Geestelijke klappen van het Natuurlijke Kappen

Zeg hou je maar dapper onder 't mes
Van de Natuurlijke Kapper




