Nooit meer iemand Wim
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Ja ik heet Wim

Mijn naam stond ooit in de top 10

Dat is aan mij en al mijn naamgenoten nauwelijks te zien
Ik ben al blij

Met een plaats in de top 1000

Maar zelfs dat zit er vrees ik niet meer in

Over een eeuw heet nooit meer iemand Wim

De dinosaurus is in 't Krijt verdwenen

Wie schrobt er straks zijn stoepje nog met Vim
De kolenboer nam stilletjes de benen
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En ik heet Rien

En Arie speelt op zijn gitaar

Zal onze naam ook zijn verdwenen over pakweg 100 jaar ?
Misschien leeft er

In een verre veenkolonie

In een plaggenhut één treurig exemplaar

Verstoten om zijn naam leeft hij als kluizenaar

Klaas, Toos, Miep, Teun, Bep, Frits, Hans, Piet en Ria
Nel, Truus, Henk, Coby, Annie, Fred en Pim

Jaap, Corrie, Mien, Greet, Gijs, Wil, Dirk en Mia
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