
Jos had het geweten

tekst: W. Kerkhof    muziek: W. Kerkhof

  

  

Zingt er een tuinfluiter daar in de heg?

  

Of is het een lijster?

  

Waar vliegt een ooievaar ’s winters naar toe?

  

Nooit het spoor bijster

  

Jos wist het antwoord op iedere vraag

  

Die je wou stellen

  

Over schermbloemen, vliegezwam, graafwesp en bij

  

Kon hij vertellen
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Jos had het geweten

  

De wouw die blijft vliegen,

  

De eik die blijft staan

  

Maar al die kennis is in een klap vergaan

  

Kijk daar die vlinder: hoe zou die heten?

  

Jos had het geweten

  

  

  

Is dat een tuinfluiter hoog in de boom?

  

Of is het een merel?

  

’s Avonds zingt hij daar het mooiste lied

  

Van de wereld
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Jos had het geweten

Jos wist het antwoord op iedere vraag

  

Die je wou stellen

  

Over varens en rozen, springbalsemien

  

Kon hij vertellen

  

  

De wouw die blijft vliegen,

  

De eik die blijft staan

  

Maar al die kennis is in een klap vergaan

  

Kijk daar die vlinder: hoe zou die heten?

  

Jos had het geweten
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